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SUPERTRAMP (12+)  

 

Dit is het verhaal van onze broer  

SUPERTRAMP  

Die naam heeft hij zelf verzonnen  

Onze ouders noemen hem Chris  

Wij noemen hem kleintje  

 

VADER  

Ja met je vader  

 

BROER  

Wat is er?  

 

Het is half acht ’s ochtends  

Onze vader belt nooit  

 

VADER  

Chris is weg  

 

BROER  

Wat  

Chris is weg?  

 

VADER  

Gewoon zoals ik het zeg,  

Chris is weg  

 

BROER  

Sinds wanneer?  

 

Dit is het verhaal van onze broer  

SUPERTRAMP  

Chris, Kleintje  

Voordat hij vertrok, woonde hij vier jaar alleen 

thuis  

Alleen, met onze ouders  

Ik was zo snel mogelijk vertrokken, zo snel als 

maar kon  

Ik weet dat Chris daar niet echt boos over was  

Maar toch  

 

VADER  

Doe niet zo schijnheilig  

 

BROER  

Hoe bedoel je schijnheilig?  

 

 

 

VADER  

Ja ik hoor het toch aan je toon, ik hoor het  

 

BROER  

Hoe bedoel je?  

 

VADER  

Waar is hij verdomme?  

 

Dit is het verhaal van onze broer  

SUPERTRAMP  

In de nacht na zijn diploma-uitreiking sloop hij 

uit huis  

De avond ervoor waren we uit eten geweest  

Pizza! Pizza!  

Mama zou ook mee gaan, maar ze was te moe  

Het etentje was heel erg ongemakkelijk  

Niet omdat het stil was  

Was het maar stil  

Papa speechte de hele avond vol  

Hij had speciaal vrij gefikst van zijn avondshift  

Dat deed hij voor ons nooit  

Hij was zo bijna agressief trots  

 

VADER  

Het was onzin hè  

Hij gaat helemaal niet naar die business-school  

 

BROER  

Hij is vast gewoon even een stukje lopen  

 

VADER  

Doe niet alsof ik dom ben  

Ik ben niet dom  

 

Dit is het verhaal van onze broer  

SUPERTRAMP  

Chris zou nooit naar een business-school gaan  

Echt nooit  

Maar we geloofden het  

We geloofden ook dat hij op eindexamenreis 

zou gaan naar Salou  

Zo graag wilden we geloven dat Chris gewoon 

was  

Ondanks alles  

Heel gewoon  


